
HET NAJAGEN VAN GELUK

Een visser zat onder een boom rustig te vissen toen er een man aankwam en naast hem 

ging zitten. "Wat doe je?"vroeg de man.

"Ik zit te vissen, dat kan je toch wel zien", zei de visser.

"Jawel, maar wat doe je voor de kost?"vroeg de man.

"Ik vang vissen daar kan ik mijn gezin mee te eten geven", zei de visser.

"Je moet de vis verkopen op de markt " zei de man.

"En dan.....?", vroeg de visser.

"Nou dan kan je nog meer geld verdienen".

"En dan..... ?"

"Dan kan je nog meer en duurder visgerei kopen".

"En dan....?"

"Kan je meer vis vangen natuurlijk"?

"En dan ....."?

"Dan kan je zoveel geld verdienen om een auto te kopen om je vis te vervoeren naar de 

markt".

"En dan...."?

"Kan je een mooi huis laten bouwen voor je gezin en mensen in dienst nemen".

"En dan...."?

"Dan kan je je alles veroorloven wat je wenst".

"Ja", zei de visser "en kan ik lekker gaan vissen, dus laat mij maar hier zitten, ik ben 

volmaakt gelukkig, waarom zou ik al die moeite nemen voor iets dat ik al in overvloed heb"!
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